
Eucharistieviering
zondag 23 februari 2025 
7e zondag na Epifanie

voorganger: mgr. Dick Schoon
Intredezang De gemeente staat op.

 ► blauw boek nr. 660
Inleiding & Schuldbelijdenis  ► rood boek blz. 413
Kyrie & Gloria  ► blauw boek mis 26 blz. 1300

(Na het Kyrië gaat de gemeente zitten.)
Gebed van de dag
De Heer zij met u.

En met uw geest.
Zend ons, Heer, uw heilige Geest, zonder wie al wat leeft voor uw Aanschijn dor en doods 
is, en stort in ons hart de gave van liefde, die alle gaven te boven gaat.
Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
Eerste schriftlezing Genesis 45, 3-11; 15
In zijn paleis in Egypte zei Jozef tegen zijn broers: ‘Ik ben het! Leeft mijn vader 
nog?’ Zijn broers waren niet in staat antwoord te geven, ze waren verlamd van 
schrik. ‘Kom toch dichterbij,’ zei Jozef tegen hen, en daarop gingen ze dichter 
naar hem toe. ‘Ik ben Jozef,’ zei hij, ‘jullie broer, die jullie verkocht hebben en die 
naar Egypte is meegevoerd. Maar blijf kalm en maak jezelf geen verwijten dat 
jullie mij verkocht hebben en dat ik hier ben terechtgekomen, want God heeft 
mij voor jullie uit gestuurd om jullie leven te redden. Er heerst nu al twee jaar 
hongersnood in het land, en ook de komende vijf jaar zal er niet geploegd of 
geoogst worden. God heeft mij voor jullie uit gestuurd om jullie voortbestaan op 
aarde veilig te stellen; zo wilde Hij veel levens redden. Niet jullie hebben mij dus 
hierheen gestuurd, maar God; door Hem ben ik de belangrijkste raadsman van 
de farao geworden, de bestuurder van zijn hele hof en heerser over heel Egypte. 
Ga onmiddellijk terug naar mijn vader en zeg tegen hem dat zijn zoon Jozef hem 
het volgende laat weten: “God heeft mij heer over heel Egypte gemaakt. Kom zo 
snel mogelijk naar mij toe. U kunt in Gosen wonen, dicht bij mij, met uw kinderen, 
uw kleinkinderen, uw schapen en geiten en uw runderen en wat u verder maar 
bezit. Ik zal daar in uw onderhoud voorzien, want de hongersnood zal nog vijf jaar 
duren. Dan hoeft u geen gebrek te lijden, u niet en ook uw familieleden en uw 
dieren niet.” Jozef kuste al zijn broers, terwijl hij zijn tranen de vrije loop liet. Pas 
toen waren zijn broers in staat iets tegen hem te zeggen.
Antwoordpsalm  ► rood boek psalm 37, 1-11 blz. 729



Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 15, 35-49
Zusters en broeders, iemand zou kunnen vragen: ‘Maar hoe worden de doden 
opgewekt? Met wat voor lichaam komen ze tot leven?’ Dwaas die u bent! Als u 
iets zaait, moet dat eerst sterven voordat het tot leven kan komen. En wat u zaait 
heeft nog niet de vorm die het later krijgt; het is nog maar een naakte korrel, een 
graankorrel misschien of iets anders. God geeft daaraan de vorm die Hij heeft 
vastgesteld, en Hij geeft elke zaadkorrel zijn eigen vorm. Elk aards lichaam is 
anders; het lichaam van een mens is enig in zijn soort, dat van een dier eveneens, 
dat van een vogel ook, en ook dat van een vis. Er zijn lichamen aan de hemel en 
lichamen op aarde, maar de schittering van een hemellichaam is anders dan die 
van een aards lichaam. De zon heeft een andere schittering dan de maan, de 
maan weer een andere dan de sterren, en de sterren onderling verschillen ook in 
schittering. Zo zal het ook zijn wanneer de doden opstaan. Wat in vergankelijke 
vorm wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk 
en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. 
Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. 
Wanneer er een aards lichaam is, is er ook een geestelijk lichaam. Zo staat er ook 
geschreven: ‘De eerste mens, Adam, werd een levend, aards wezen.’ Maar de 
laatste Adam werd een levendmakende geest. Niet het geestelijke is er als eerste, 
maar het aardse; pas daarna komt het geestelijke. De eerste mens kwam voort 
uit het stof, uit de aarde, de tweede mens is hemels. Ieder aards mens is als de 
eerste mens, ieder hemels mens is als de tweede. Zoals we nu de gestalte van de 
mens uit het stof hebben, zo zullen we straks de gestalte van de hemelse mens 
hebben.
Halleluja De gemeente staat op.

 ► blauw boek nr. 438
Evangelie Lucas 6, 27-38
In die dagen zei Jezus: ‘Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, 
zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op 
de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan, en weiger iemand die je je 
bovenkleed afneemt ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt, 
en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt 
dat ze jullie behandelen. Is het een verdienste als je liefhebt wie jullie liefhebben? 
Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben. En is het een 
verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook de 
zondaars handelen zo. En is het een verdienste als je geld leent aan degenen 
van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in 
de verwachting alles terug te krijgen.  Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen 
geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden 
beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed 
voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. 
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet 
over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. 
Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een



goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden 
toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden 
gebruikt.’

De gemeente gaat zitten.

Preek
Geloofsbelijdenis De gemeente staat op.

► blauw boek nr. 312
Voorbeden De gemeente knielt.

► blauw boek nr. 967 (zie supplement achterin)
afsluiting:

Vredegroet De gemeente staat op.
► rood boek blz. 421

Gezang bij de opdracht De gemeente gaat zitten.
► blauw boek nr. 980 (zie supplement achterin)

Opdracht van de gaven ► rood blZ. 422
Gebed over de gaven
Heer, met eerbied brengen wij U onze gaven. Geef ons de bereidheid om U en onze 
naasten te dienen en maak onze liefde volmaakt tot de dag van Christus, onze Heer.
Amen



Inleiding prefatie De gemeente staat op.
 ► rood boek blz. 424

Prefatie
Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader, machtige God der eeuwen, 
door Christus, onze Heer, want hij heeft onze zwakheid weggenomen en onze ziekten 
gedragen; bij hem vindt heel de wereld redding, in hem is verrijzenis en eeuwig leven.
Daarom loven en aanbidden wij U te zamen met de koren der engelen die in eeuwigheid 
staan voor uw troon, in diepe eerbied belijdend:
Heilig  ► blauw boek mis 26 blz. 1304
Eucharistisch gebed De gemeente knielt.

 ► rood boek nr. 6 blz. 448
Gebed des Heren  ► rood boek blz. 474
Lam Gods  ► blauw boek mis 26 blz. 1305
Communie  ► rood boek blz. 475
Stilte
Gezang na de communie  ► blauw boek nr. 983 (zie supplement achterin)
Gebed na de communie De gemeente knielt.
De Heer zij met u.

En met uw geest.
Laat ons bidden.
Wij danken U, Heer onze God, dat Gij naar ons hebt omgezien, nog voordat wij U kenden. 
Geef dat wij, die uw gaven mochten ontvangen, uw liefde zichtbaar maken in de wereld. 
Door Christus onze Heer.
Amen
Looft en dankt De gemeente gaat staan.

 ► rood boek nr. 6 blz. 478
Zegen  ► rood boek blz. 478
Slotzang  ► blauw nr. 266

1e collecte 2e collecte


