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Intredezang De gemeente staat op.
 ► blauw boek nr.714

Inleiding & Schuldbelijdenis  ► rood boek blz. 413 e.v.
Kyrie  ► blauw boek nr. 303

(Na het Kyrië gaat de gemeente zitten.)

Gebed van de dag
De Heer zij met u.

En met uw geest.
God, die de heerlijkheid van uw Zoon op de berg geopenbaard hebt, laat on van U de 
kracht ontvangen om ons kruis te dragen, opdat wij de glorie delen van onze Heer Jezus 
Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest leeft en regeert in de 
eeuwen der eeuwen.
Amen. 

Eerste schriftlezing Exodus  34, 27-35
De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op grond van 
deze geboden sluit Ik met jou en de Israëlieten een verbond.’ Veertig dagen en 
veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En 
de HEER schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.
Mozes daalde de Sinai af, met de twee platen van het verbond bij zich. Hij wist 
niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de HEER had gesproken. Toen 
Aäron en alle Israëlieten de glans op Mozes’ gezicht zagen, durfden zij niet naar 
hem toe te gaan, maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk 
kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. Daarna kwamen ook alle Israëlieten. 
Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de HEER hem op de Sinai gezegd 
had. Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een sluierdoek. 
Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met Hem te spreken, deed 
hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei 
wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij 
zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de HEER ging spreken.
Graduale  ► rood boek blz. 710/11: Psalm 27, 7-14
Tweede schriftlezing 1 Korintiërs 13, 1-13
Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde 
niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schallende cimbaal. Al 
had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle 
kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik



zou niets zijn. Al verkocht ik mijn bezittingen omdat ik voedsel aan de armen wilde 
geven, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand – had ik de liefde niet, 
het zou mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel 
vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat 
zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het 
onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde 
zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis 
verloren gaan – want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. 
Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen. Toen ik nog een kind 
was sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, redeneerde ik als een kind. Nu ik 
volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten. Nu zien we nog maar 
een afspiegeling, een raadselachtig beeld, maar straks staan we oog in oog. 
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen, zoals ik zelf 
gekend ben. Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste 
daarvan is de liefde.
Tractus De gemeente staat op.

 ► rood boek blz. 857: Psalm 99
Evangelie Lucas 9, 28-36
Ongeveer acht dagen nadat Jezus over zijn lijden had gesproken, ging Hij met 
Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden 
was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. 
Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elía, 
die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de 
weg die Hij in Jeruzalem zou voltooien. Petrus en de beide anderen waren in 
een diepe slaap gevallen; toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus 
omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen de mannen zich van Hem 
wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: ‘Meester, het is goed dat wij hier 
zijn, laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elía,’ 
maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een 
wolk aandrijven die hen overschaduwde; toen zij de wolk binnengingen, werden 
de leerlingen bang. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: ‘Dit is mijn Zoon, mijn 
uitverkorene, luister naar Hem!’ Toen de stem geklonken had, was Jezus weer 
alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze 
hadden gezien.

De gemeente gaat zitten.



Preek (aansluitend meditatief orgelspel)

Geloofsbelijdenis De gemeente staat op.
 ► blauw boek nr. 310

Voorbeden De gemeente knielt.
 ► blauw boek nr. 322

afsluiting:

Vredegroet De gemeente staat op.
 ► rood boek blz. 421

Gezang bij de opdracht De gemeente gaat zitten.
 ► blauw boek nr. 619

Opdracht van de gaven  ► rood blz. 422
Gebed over de gaven
Heer, wil deze gaven heiligen door uw Geest, opdat ook wij uw Zoon, in wie Gij uw 
welbehagen hebt, in zijn heerlijkheid mogen aanschouwen:
Christus onze Heer.
Amen
Inleiding prefatie De gemeente staat op.

 ► rood boek blz. 425
Prefatie
Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader, machtige God der 
eeuwen, door Christus, onze Heer, die eer en luister van U heeft ontvangen, voordat hij te 
Jeruzalem zijn uittocht zou volbrengen, waar hij moest lijden en sterven om in heerlijkheid 
te verrijzen.
Daarom aanbidden wij U op aarde met de aartsvaders en de profeten in het gezelschap 
van de engelen in de hemelen; zij roemen uw majesteit zolang er woorden zijn en zingen 
U toe vol vreugde:

Heilig  ► blauw boek mis 9, blz. 1179
Eucharistisch gebed De gemeente knielt.

 ► rood boek nr. 9, blz. 458
Gebed des Heren  ► rood boek blz. 474



Lam Gods  ► blauw boek mis 9, blz. 1180
Communie  ► rood boek blz. 475
Stilte
Gezang na de communie Het liefste lied van overzee / Sytze de Vries

2. ‘t Is god om heir te zijn, 
hier in dit visioen, 
waar Mozes en Elia zijn 
als stemmen van een toen. 

3. dat door U es vervuld, 
en waarin toekomst straalt. 
Uw heerlijk lichaam groeten wij, 
het heeft ons lot bepaald.

4. Nog voor wij sterven gaan 
zien wij wat komen moet. 
Blijft deze droom eeuwig bestaan, 
wordt dit ons thuis voorgoed? 

5. ‘t Is goed, Heer, hier te zijn! 
Toch blijft dit niet bestaan, 
want Gijt daalt met ons van de berg 
tot waar de mensen gaan

Gebed na de communie De gemeente knielt.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Laat ons bidden.
Heer, die ons sterkt met heilzame gaven, verlicht ons, bidden wij, met de glans van uw 
tegenwoordigheid, opdat wij bereidvaardig de weg mogen volgen van hem die door het 
lijden opging naar de heerlijkheid:
Christus onze Heer.

Amen
Looft en dankt De gemeente gaat staan.

 ► rood boek nr. 5 blz. 477
Zegen  ► rood boek blz. 478
Slotzang  ► blauw nr. 614, 1-4

1e collecte

2e collecte


