
Eucharistieviering

in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria te Haarlem
en met medewerking van het Kennemer Vrouwenkoor o.l.v. Xandra Mizée.

Twee panelen van het altaarstuk De aanbidding van het Lam Gods van de broers Hu-
bert en Jan van Eijck dat zij rond 1432 voltooiden. Sint-Baafs Kathedraal, Gent (België)

op 18 mei 2025,
5e zondag van Pasen -  Cantate

met de viering van het 40-jarig huwelijk van Lidwien van Buuren en Dick Schoon
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Introitus De gemeente staat.
	► gezang nr. 661

2.	 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 
gunt aan uw leven rust en duur 
en geeft het zin en samenhang. 
Zingt voor de Heer een nieuw gezang!

3.	 Een lied van uw verwondering 
dat nòg uw naam niet onderging, 
maar weer opnieuw geboren is 
uit water en uit duisternis.

4.	 De hand van God doet in de tijd 
tekenen van gerechtigheid. 
De Geest des Heren vuurt ons aan 
de heil’ge tekens te verstaan.

5.	 Wij zullen naar zijn land geleid 
doorleven tot in eeuwigheid 
en zingen bij zijn wederkeer 
een nieuw gezang voor God de Heer.

Inleiding
Genade zij u en vrede van God onze Vader, 
van Jezus Christus, de Heer en van de heilige Geest.

Amen
Ik zal opgaan tot het altaar Gods,

tot God, die altijd weer mijn ziel met vreugd vervult.
Schuldblijdenis De gemeente knielt.

	+ Onze hulp is in de Naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft.

Laten wij onze schuld belijden in vertrouwen op Gods barmhartigheid.

Voor U belijden wij, almachtige God, 
voor heel uw kerk en voor elkaar, 
dat wij gezondigd hebben 
in gedachte, woord en daad, 
in het kwade, dat wij gedaan hebben
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en in het goede dat wij hebben nagelaten. 
Ontferm U over ons, 
vergeef ons onze zonden, 
en geef dat wij U mogen dienen; 
vernieuw daartoe ons leven 
door Christus, onze Heer.

De almachtige en barmhartige God zij ons genadig, vergeve onze zonden en geleide 
ons tot het eeuwige leven.

Amen.
Kyrie & Gloria 	► Andriessenmis  - gezongen door het Kenne-

mer Vrouwenkoor
Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison.

Heer onferm u.
Christus ontferm u.
Heer ontferm u.

De gemeente gaat zitten.

Gloria in excelsis Deo. 
Et in terra pax hominibus bonæ voluntatis. 
Laudamus te, benedicimus te, 
adoramus te, glorificamus te. 
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam 
tuam.

Glorie zij aan God in den hoge. 
En op aarde vrede de mensen die Hij liefheeft. 
wij loven U, wij prijzen U, 
wij aanbidden U, wij verheerlijken U. 
Wij zeggen U dank, want groot is uw 
heerlijkheid.

Domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater 
omnipotens. 
Domine Fili unigenite, Iesu Christe. 
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis: 
qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem 
nostram.
 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
 
Quoniam tu solus Sanctus, 
tu solus Dominus, 
tu solus Altissimus, Iesu Christe, 
cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris.

Amen.

Heer God, hemelse Koning, God, almachtige 
Vader.
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm 
U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, neem 
aan ons ootmoedig smeken.
Gij die zetelt ter rechterhand van de Vader, 
ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt heilig,
Gij alleen Heer,
Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus,
met de heilige Geest in de heerlijkheid van God 
de Vader.
Amen.

Gebed van de dag
De Heer zij met u.
En met uw geest.
Laat ons bidden:
God, die de harten der gelovigen tot eensgezindheid samenbrengt, 
geef aan uw volk de genade te beminnen wat Gij gebiedt.
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Laat onze harten bij alle wisselvalligheden van de wereld 
zich richten op hem die onze ware vreugde is: 
onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 
die met U in de eenheid van de heilige Geest 
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen .
Amen
Eerste Schriftlezing Deuteronomium 6, 1-9

Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw 
God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u 
in bezit zult nemen. U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te 
houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt voor 
u, alle dagen van uw leven, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan 
zult u lang leven. Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan 
zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u 
sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft 
toegezegd. 
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw 
God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. 
Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Heb de HEER, uw 
God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. 
Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u 
naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken om uw arm en als 
een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de 
poorten van uw stad.

Graduale Psalm 145, 1-12

1.	 Een loflied van David.
Hoog verheffen wil ik U, mijn God, - Gij zijt koning! * 
Zegenen wil ik uw Naam, altijd en eeuwig,

2.	 van dag tot dag U zegenen, * 
uw Naam verhogen, altijd en eeuwig.

3.	 Groot is de Heer en hoog te loven, * 
nimmer is te doorgronden zijn grootheid.

4.	 Als geslacht na geslacht uw werken zal prijzen, * 
vermelden uw machtige daden,
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5.	 uw majesteit, heerlijk in luister, * 
laat ook mij van uw wond’ren gewagen;

6.	 als men spreekt van uw macht, 
hoe vreeswekkend Gij handelt, * 
zal ook ik van uw grootheid verhalen.

Tweede Schriftlezing Openbaring 19, 1-9

Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte 
zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, want 
zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, 
die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld 
en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ Opnieuw zeiden ze: 
‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ De vierentwintig oudsten en 
de vier levende wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en 
aanbaden Hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’ Vanaf de troon klonk een 
stem, die zei: ‘Loof onze God! Laten al zijn dienaren die ontzag voor Hem 
hebben, groot en klein, Hem loven!’ Toen hoorde ik iets als een stem van een 
grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen 
zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap 
op zich genomen. Laten we blij zijn en jubelen, laten we Hem de eer geven! 
Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. Zij mag zich 
kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat 
gedaan is door de heiligen. 
Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal 
van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is 
betrouwbaar.’

Halleluja 	► gezang nr. 440
De gemeente staat op.

O, als ik toch niet het geloof had * 
dat ik zal zien het heil van de Heer 
in het land der levenden ...

Halleluja (3x)
Verwacht de Heer, wees moedig, * 
uw hart zij onversaagd, verwacht de Here.

Halleluja (3x)
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Evangelie Johannes 13, 31-35
De Heer zij met u.

En met uw geest.
Lezing uit het heilig evangelie volgens Johannes.

U Heer zij glorie.
In die dagen zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar 
geworden, en door Hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door 
Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, 
nu onmiddellijk. Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen 
Me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen 
jullie: “Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” Ik geef jullie een 
nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie 
elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn 
leerlingen zijn.’

Acclamatie

Prediking De gemeente gaat zitten.

Credo De gemeente staat op.

Ik geloof in één God,
de almachtige Vader, 
Schepper van hemel en aarde, 
van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
En in één Heer, Jezus Christus, 
de eniggeboren Zoon van God; 
uit de Vader geboren voor alle eeuwen. 
God van God, licht van licht, 
waarachtig God van de waarachtige God; 
geboren en niet gemaakt; 
één van wezen met de Vader; door wie alles gemaakt is. 
Die om ons mensen en tot onze zaligheid uit de hemel is nedergedaald
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en het vlees heeft aangenomen door de heilige Geest uit de maagd Maria. 
En hij is mens geworden.*) 
Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius PIiatus; 
hij heeft geleden en is begraven. 
En ten derden dage is hij verrezen volgens de schrifturen. 
Hij is opgeklommen ten hemel 
en zit aan de rechterhand des Vaders. 
Hij zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen levenden en doden; 
wiens rijk geen einde hebben zal.
En in de heilige Geest, 
die Heer is en het leven geeft; 
die uit de Vader voortkomt; 
die met de Vader en de Zoon te zamen aangebeden 
en mede verheerlijkt wordt; 
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof één heilige, katholieke en apostolische kerk. 
Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. 
Ik verwacht de verrijzenis der doden en het eeuwige leven.
Amen.

*) Bij de woorden “En hij is mens geworden” buigt men het hoofd.

Voorbeden De gemeente knielt.

Laat ons in vrede bidden tot de Heer onze God.
Elke voorbede eindigt met:
Laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons.
De laatste voorbede bevat een uitnodiging tot persoonlijk gebed, waartoe enige stilte 
in acht genomen wordt. Hierna zingt de gemeente:
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1e collecte 2e collecte

Vredegroet De gemeente staat op.

De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, 
zal uw harten en gedachten bewaren in Jezus Christus, onze Heer.

Gezang bij de opdracht
De gemeente gaat zitten.

	► gezang nr. 640
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2.	 Vrouwen, die Hem eertijds dienden, 
zegt aan Petrus, dat Hij leeft, 
spoedt u tot zijn trouwe vrienden 
die de rouw verpletterd heeft. 
O, wilt niet toeven, verblijdt die droeven 
door de heugelijke maar. 
Deelt hun al die vreugde mede 
die gij zelve wordt gewaar.

3.	 Juich nu, moeder, bij ‘t herleven 
van de Zoon, door u gebaard, 
zie die Zoon u weergegeven 
aan uw hart, zo lief en waard. 
Deed u zijn strijden zielssmarten lijden 
zijn triomf verblijdt u weer. 
‘t Heerlijk lied dan aangeheven: 
‘O mijn ziel, maak groot de Heer’.

4.	 Zoon van God, o Heer der heren, 
lof en dank zij U gebracht, 
dat Ge_ook ons doet triomferen 
met U over satans macht. 
Door uw nieuw leven hebt Ge_ons gegeven 
deel aan uw onsterfelijkheid. 
Eeuwig zullen wij U danken 
voor dit heil, ons toebereid.

Opdracht van de gaven (U kunt uw bijdrage ook digitaal geven. Zie daarvoor 
de qr-codes hiernaast.)

Bidt, broeders en zusters, dat onze offerande aanvaard mag worden 
door God, de almachtige Vader.

De Heer neme de offerande aan uit uw handen 
tot lof en eer van zijn Naam, 
tot heil van ons en van zijn gehele, heilige kerk.

Gebed over de gaven
God, door het offer dat wij vieren geeft Gij ons deel aan uw goddelijk leven. 
Wij bidden U: 
geef ons de waarheid te verstaan van het geheim van hem
die mens is geworden tot onze verlossing en leer ons uw geboden te onderhouden. 
Door Christus, onze Heer

Amen.

Duccio di Buoninsegna,

fragment van de Maesta,

kathedraal van Siena, 1308-1311
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Inleiding prefatie  De gemeente staat op.

Prefatie
Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, die ons strekt tot een voorrecht, 
een heilzame plicht; altijd en overal zijt Gij te loven, 
maar vooral in deze tijd van vreugde, nu Christus, ons Paaslam, geslacht is 
Want hij is het, die voor ons is geworden  
het ware Lam, dat wegneemt de zonden der wereld, 
dat door zijn sterven de dood heeft vernietigd en door zijn verrijzen ons leven hersteld heeft. 
Daarom heerst allerwegen blijdschap, het gehele aardrijk is vervuld van vreugde. 
Daarin delen ook de engelen in de hemel, de machten en krachten, 
die U opgetogen prijzen en met een lofzang die geen einde neemt uw grote Naam belijden:

Sanctus 	► Andriessenmis  - gezongen door het Kenne-
mer Vrouwenkoor

Sanctus, sanctus, sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.

Heilig, Heilig, Heilig,
de Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt in de Naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
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Eucharistisch gebed De gemeente knielt.
nr. 5

Met al deze hemelse scharen, Heer, brengen ook wij U onze dank. 
Al zijn wij maar zwakke en kleine mensen, Gij hebt in ons genade bewerkt 
die U nimmer kan worden vergolden: hebt Gij U niet zelf met ons menszijn bekleed 
om ons door uw godheid tot leven te wekken?
Gij hebt ons doen opstaan uit onze vernedering, ons opgericht uit onze val, 
ons sterfelijk wezen hebt Gij doen verrijzen, Gij hebt onze zonden uitgewist, 
onze onschuld hersteld, ons kennen verlicht. 
De machten van het dodenrijk, Heer onze God, hebt Gij voor ons verslagen, 
onze lage staat hebt Gij verhoogd, aan onze broze natuur de overwinning geschonken 
door de rijkdom van uw genade.
Voor dit alles, voor uw hulp en uw goedheid, voor al wat Gij aan ons gedaan hebt, 
brengen wij U lof en eer, dank en aanbidding.
Gedenk, Heer, in uw onuitsprekelijke barmhartigheid allen die leefden uit geloof, 
de rechtvaardigen ons voorgegaan: zij hebben U alle tijden door behaagd 
bij het vieren van de gedachtenis van het lichaam en bloed van uw Gezalfde, 
dat ook wij U aanbieden, zoals zij deden, op het zuiver en hemels Altaar, 
zoals Gij zelf ons hebt geleerd.
Neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.
Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en U dankzeggend heeft hij die gezegend 
en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: 
Drinkt allen hieruit. Dit is mijn bloed van het nieuwe verbond, 
dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van de zonden.
Telkens als gij dit doet, zult gij het doen tot mijn gedachtenis
Ook wij, Heer, die Gij hebt samengebracht, die hier bijeen zijn in uw Naam 
om te doen wat uw Zoon ons heeft voorgedaan; wij mogen met blijdschap gedenken, 
vereren, verheffen, lofprijzen en vieren dit groot en ontzagwekkend geheim 
van het lijden, het sterven en verrijzen van onze Heer Jezus de Christus. 
Zend, Heer, uw heilige Geest, dat zij moge rusten op dit offer van uw volk, 
om het te zegenen en te heiligen, opdat het ons wordt tot teken van verzoening, 
tot hoop op verrijzen uit de doden, tot nieuw leven in het rijk van de hemelen 
met alle mensen van uw welbehagen.
Voor heel uw wonderbare beschikking, voor alle goeds aan ons bewezen, 
brengen wij U onze dank; wij verheerlijken U voor eeuwig  
in uw kerk die Gij hebt verlost door het kostbaar bloed van uw Gezalfde, 
en brengen glorie, lof en eer aan uw levende, heilige Naam, 
die altijd alle leven schenkt, vandaag en alle dagen en in de eeuwen der eeuwen.
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Gebed des Heren

Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in eeuwigheid.

Agnus Dei 	► Andriessenmis  - gezongen door het Kenne-
mer Vrouwenkoor

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere 
nobis. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis 
pacem.

Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm U over ons.
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
ontferm u over ons.
Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld, 
geef ons de vrede.
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Communie
Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam.

Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 
maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden

(3x Men slaat zich bij deze woorden op de borst.)
Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun eigen kerkge-
meenschap deelnemen aan de tafel des Heren en met ons zijn tegenwoordigheid 
willen vieren.

Gezang na de communie 	► gezang nr. 820

2.	 Maak ons volbrengers van dat woord, 
getuigen van uw vrede, 
dan gaat wie aarzelt met ons voort, 
wie afdwaalt met ons mede. 
Laat ons getrouw de weg begaan 
tot allen die ons verre staan 
en laat ons zonder vrezen 
de minste willen wezen.
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4.	 Wij danken U, o liefde groot, 
dat Christus is gekomen. 
Wij hebben in zijn stervensnood 
uw diepste woord vernomen. 
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht 
en het wordt overal volbracht 
waar liefde wordt gegeven, 
wij uit uw liefde leven.

 

Gebed na de communie De gemeente knielt.

De Heer zij met u.
En met uw Geest.

Wees ons nabij, Heer onze God, en geef dat wij door de gaven  
die wij gelovig uit uw hand ontvingen, opstaan tot nieuw leven 
en vruchten dragen van geloof en liefde. 
Door Christus, onze Heer

Amen.
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Looft en Dankt De gemeente staat op.

Zegen over het bruidspaar
Zegen
Gaat heen in vrede, 
in de verwachting van de toekomst van onze Heer 
en de almachtige God, 
 Vader, Zoon en heilige Geest, 
geve u zijn zegen.

Amen.
Slotlied 	► gezang nr. 713



 Met de “Andriessenmis” wordt verwezen naar de Missa Sponsa Christi van Hendrik 
Andriessen.

3.	 God maakt Hem groot en zeer voorspoedig, 
de aarde wordt zijn bruid, 
zij heeft de doden te behoeden 
totdat zijn stem verluidt. 
Zij is zijn vlees en zijn gebeente, 
zij vindt haar roem in Hem, 
en uit haar edelste gesteenten 
bouwt Hij Jeruzalem.

3.	 Jeruzalem, gij Davids stede 
die van uw koning wist: 
Hij deelt zijn zegen en zijn vrede, 
zijn rijk is onbetwist . 
Maak goede sier, gij moet niet talmen, 
gij draagt het firmament; 
aan al uw poorten zingt uw psalmen! 
Wij zijn door God gekend!


