
Eucharistieviering
zondag 1 juni 2025 
7e zondag na Pasen - Exaudi
voorganger: 

Intredezang De gemeente staat op.
 ► blauw boek nr.

Inleiding & Schuldbelijdenis  ► rood boek blz. 413 e.v.

Kyrie & Gloria ► blauw boek: mis
(Na het Kyrië gaat de gemeente zitten.)

Gebed van de dag
De Heer zij met u.

En met uw geest.
God, koning der heerlijkheid, Gij hebt uw enige Zoon verhoogd 
en hem alle macht gegeven in hemel en op aarde.
Wij bidden U: laat ons niet als wezen achter, maar zend uw Geest om ons te vertroosten
en doe ons delen in de verheerlijking van hem die ons is voorgegaan:
onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest leeft en 
regeert in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
Eerste Schriftlezing 1 Samuël 12, 19b-24
Het hele volk vroeg Samuel: ‘Bid voor ons, uw dienaren, tot de HEER, uw God, dat we niet 
hoeven te sterven. Want we hebben opnieuw ernstig gezondigd door om een koning te 
vragen.’ ‘Ook al hebt u gezondigd,’ antwoordde Samuel, ‘u hoeft niet bang te zijn zolang u 
de HEER maar trouw blijft en Hem dient met heel uw hart. Dwaal niet af om achter iets aan 
te lopen dat niets oplevert en niet bevrijdt, omdat het niets is. Ter wille van zijn grote naam 
zal de HEER zijn volk immers niet in de steek laten, want Hij heeft zelf besloten om u tot 
zijn volk te maken. En hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen tegen de HEER 
en ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het goede en rechte pad te wijzen. 
Dus: heb ontzag voor de HEER en dien Hem oprecht, met heel uw hart. U hebt immers zelf 
ervaren welke grootse daden Hij voor u heeft verricht.

Graduale  ► rood boek blz. 716/17: Psalm 31, 1-9
Tweede Schriftlezing Openbaring 22, 12-21
‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen naar zijn daden. Ik ben de 
alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ 
Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de levensboom beschikken en 
zullen de stad door de poorten binnengaan. Buiten is de plaats voor de honden die zich 
bezighouden met toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die de 
leugen koestert en ernaar handelt. 
‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend te maken voor de 
gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn nakomeling, de stralende morgenster.’
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De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft 
komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft. 
Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan 
toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand 
iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen 
van de levensboom en van de heilige stad, die in dit boek beschreven zijn. 
Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, Ik kom spoedig!’ Amen. Kom, Heer Jezus! 
De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Halleluja  ► blauw boek nr. 456
Evangelie Johannes 14, 15-21
In die dagen zei Jezus: ‘Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de 
Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn: de Geest van 
de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. 
Jullie kennen Hem wel, want Hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen 
achter, Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar 
jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Op die dag zul je begrijpen 
dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent 
en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij 
ontvangen, en Ik zal mij aan hem bekendmaken.’

 ► blauw boek nr. 657 (Christus is opgestanden)
De gemeente gaat zitten.

Preek (aansluitend meditatief orgelspel)

Geloofsbelijdenis  ► blauw boek nr.

Voorbeden  ► blauw boek nr.
afsluiting:  ► blauw boek nr. 966
Vredegroet De gemeente staat op.

 ► rood boek blz. 421
Gezang bij de opdracht De gemeente gaat zitten.

 ► blauw boek nr.
Opdracht van de gaven  ► rood boek blz. 422
Gebed over de gaven
God, als wij elkaar liefhebben woont Gij in ons en wij in U.
Wij bidden U: bewaar ons in uw Naam, opdat wij één mogen zijn en U verheerlijken  
in alles wat wij doen. Door Christus, onze Heer.

Amen
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Inleiding prefatie De gemeente staat op.
► rood boek blz. 425

Prefatie
Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader, 
machtige God der eeuwen, door Christus, onze Heer, 
want hij is verrezen en aan zijn discipelen verschenen, 
hij is opgestegen boven alle hemelen, om ons te doen delen in de heerlijkheid
die hij van U, zijn Vader, heeft ontvangen.
Daarom heerst allerwegen blijdschap, het gehele aardrijk is vervuld van vreugde.
Daarin delen ook de engelen in de hemel, de machten en krachten,
die U opgetogen prijzen en met een lofzang die geen einde neemt uw grote Naam belijden:

Heilig ► blauw boek mis
Eucharistisch gebed De gemeente knielt.

► rood boek nr.  blz.
Gebed des Heren ► rood boek blz. 474

Lam Gods ► blauw boek mis
Communie ► rood boek blz. 475
Stilte

Gezang na de communie ► blauw boek nr.
Gebed na de communie De gemeente knielt.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Laat ons bidden.
Wij danken U, Heer, voor de heilige gaven waarmee Gij ons hebt gevoed en gesterkt.
Laat het vertrouwen in de belofte van uw Zoon ons allen vervullen en doe het geheim van 
zijn overwinning lichten over elk die bidt om de komst van de Geest.
Door Christus onze Heer.

Amen
Looft en dankt De gemeente gaat staan.

► rood boek nr. 1 blz. 477
Zegen ► rood boek blz. 478

Slotzang ► blauw boek nr.
1e collecte 2e collecte
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