
zondag 29 juni 2025 
3e zondag na Pinksteren - HH. Petrus en Paulus
voorganger: 

Intredezang De gemeente staat op.
 ► blauw boek nr.

Inleiding & Schuldbelijdenis  ► rood boek blz. 413 e.v.

Kyrie & Gloria  ► blauw boek: mis
(Na het Kyrië gaat de gemeente zitten.)

Gebed van het feest
De Heer zij met u.

En met uw geest.
Eeuwige God, uw heilige apostelen Petrus en Paulus
hebben U door hun martelaarschap verheerlijkt.
Geef, dat uw kerk, door hun voorbeeld en lering geleid 
en door uw Geest in eenheid verbonden, voor altijd mag staan op de ene grondslag:
onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met U in de eenheid van de heilige Geest leeft en 
regeert in de eeuwen der eeuwen.

Amen.
Eerste Schriftlezing Ezechiël 34, 11-16
Dit zegt God, de HEER: Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze 
zorgen. Zoals een herder naar zijn kudde op zoek gaat als zijn dieren verstrooid 
zijn geraakt, zo zal Ik naar mijn schapen op zoek gaan en ze redden, uit alle 
plaatsen waarover ze zijn verspreid op een dag van dreigende, donkere wolken. 
Ik zal ze bij alle volken weghalen en uit alle landen bijeenbrengen, Ik zal ze naar 
hun eigen land laten gaan. Op de bergen van Israël en bij de waterstromen zal 
Ik ze weiden, overal in het land waar mensen wonen. Ik zal ze laten grazen op 
een goede weide, ook hoog in de bergen van Israël zullen ze gras vinden; op 
Israëls bergen zullen ze rusten op groen grasland en in een grazige weide. Ikzelf 
zal mijn schapen weiden en ze laten rusten – spreekt God, de HEER. Ik zal naar 
verdwaalde dieren op zoek gaan, verjaagde dieren terughalen, gewonde dieren 
verbinden, zieke dieren gezond maken – maar de vette en sterke dieren zal Ik 
doden. Ik zal ze weiden zoals het moet.
Graduale  ► rood boek blz. 832 e.v.: Psalm 87
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Tweede Schriftlezing 2 Korintiërs 11, 16-30
Zusters en broeders, laat niemand denken dat ik een dwaas ben. Maar mocht u 
dat toch denken, accepteer me dan ook als een dwaas en sta me toe dat ook ik 
eens opschep over mezelf. Wat ik nu ga zeggen komt niet van de Heer, het is de 
grootspraak van een dwaas. Wanneer er zovelen zijn die zich laten voorstaan op 
hun afkomst en prestaties, zal ik dat ook maar doen. U, die zo verstandig bent, 
verdraagt dwazen toch met het grootste gemak. 
Tenslotte verdraagt u het ook dat men u tiranniseert, uitzuigt, onderwerpt, 
zich boven u verheft en u beledigt. Tot mijn schande moet ik bekennen dat wij 
daarvoor te zwak zijn geweest. 
Als anderen over zichzelf durven op te scheppen, durf ik het ook. Ik ben toch 
maar een dwaas. Zijn zij Hebreeën? Dat ben ik ook. Zijn zij Israëlieten? Dat ben 
ik ook. Zijn zij nakomelingen van Abraham? Dat ben ik ook. Zijn zij dienaren 
van Christus? Ik ben zo gek dat ik durf te zeggen: ik nog meer. Ik heb harder 
gezwoegd, heb vaker gevangengezeten, heb veel meer lijfstraffen ondergaan, 
ben vaker in doodsgevaar geweest. Door de Joden ben ik vijfmaal met veertig 
min één zweepslagen gestraft, ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik ben 
eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal schipbreuk geleden. Eén keer 
heb ik een heel etmaal op zee rondgedreven. Voortdurend was ik onderweg, 
bedreigd door rivieren, rovers, volksgenoten en vreemdelingen, in gevaar in de 
stad, in de woestijn, op zee en te midden van schijngelovigen. Ik heb gezwoegd 
en geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig en dorstig, vaak zonder te eten, 
verkleumd en zonder kleren. En los van wat ik nog meer zou kunnen noemen is 
er de druk waaronder ik dagelijks sta vanwege mijn zorg voor de gemeenten. Is 
iemand zwak, dan ben ik het ook; wordt iemand ten val gebracht, dan ontsteek 
ik in woede. Als ik me dan toch op iets moet laten voorstaan, dan laat ik mij 
voorstaan op mijn zwakheid.
Halleluja  ► blauw boek nr. 432
Evangelie Johannes 21, 15-19
In die dagen, toen Jezus en zijn leerlingen gegeten hadden, sprak Hij Simon Petrus 
aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus 
antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’ Nog eens 
vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet 
dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’ en voor de derde maal vroeg Hij hem: 
‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de 
derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U 
houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.
Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen 
je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen 
en je brengen waar je niet naartoe wilt.’ Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou 
sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’

 ► blauw boek nr. 304 (U komt de lof toe)
De gemeente gaat zitten.



Preek (aansluitend meditatief orgelspel)

Geloofsbelijdenis  ► blauw boek nr.

Voorbeden  ► blauw boek nr.
afsluiting:  ► blauw boek nr. 966 (Lof en heerlijkheid)
Vredegroet De gemeente staat op.

 ► rood boek blz. 421
Gezang bij de opdracht De gemeente gaat zitten.

 ► blauw boek nr.
Opdracht van de gaven  ► rood boek blz. 422
Gebed over de gaven
Laat, Heer, het gebed van uw apostelen zich voegen bij de gaven
die wij toewijden aan uw Naam; gedenk niet onze tekortkomingen,
maar geef dat uw kracht in onze zwakheid haar doel bereikt.
Door Christus, onze Heer.

Amen
Inleiding prefatie De gemeente staat op.

 ► rood boek blz. 425
Prefatie
Ja, waardig zijt Gij onze dank te ontvangen, Heer, heilige Vader, 
machtige God der eeuwen, want Gij zijt onze eeuwige herder;
Gij laat ons, uw volk, niet eenzaam achter, maar hebt uw kerk op uw apostelen gegrondvest
om haar te stellen tot een blijvend teken van uw Aanwezigheid in Christus, onze Heer.
En hierom zingen wij met al uw heiligen, met de aartsvaders en de profeten,
apostelen en martelaren, met de hemelse machten die in eeuwigheid staan voor uw troon
de lof van uw heerlijkheid, zonder einde zeggend:

Heilig  ► blauw boek mis
Eucharistisch gebed De gemeente knielt.

 ► rood boek nr.  blz.
Gebed des Heren  ► rood boek blz. 474

Lam Gods  ► blauw boek mis
Communie  ► rood boek blz. 475
Stilte

Gezang na de communie  ► blauw boek nr.
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1e collecte 2e collecte:
missie St. Paulus

Gebed na de communie De gemeente knielt.

De Heer zij met u.
En met uw geest.

Laat ons bidden.
Bewaar ons, Heer, die Gij met hemelse gaven gesterkt hebt.
Doe ons volharden in het onderricht van uw apostelen, in de gemeenschap van het breken 
van het brood en in de gebeden.
Laat ons, gedragen door uw liefde, één zijn van hart en één van geest.
Door Christus onze Heer.

Amen
Looft en dankt De gemeente gaat staan.

Zegen

Slotzang

► rood boek nr. 3 blz. 477
► rood boek blz. 478

► blauw boek nr.

H. Petrus en H. Paulus; Michael Pacher (ca. 1435-1498);  ca. 1465 geschilderd op alpenden (Zirbenholz).
Twee van vier panelen van een voormalig hoogaltaar, nu te zien in het Belvedere in Wenen.
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