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Gedachten bij het begin van de
veertigdagentijd
Er is veel buitenkant die geen weerspiegeling is van de binnenkant.

Er is veel schijn, die verhult wat er innerlijk diffuus is of zelfs rot.

Je buitenkant belichten en de binnenkant verhullen, daar zijn velen sterk
in, misschien wij ook wel...

Mooie succesverhalen, stoere taal, jezelf voor het voetlicht brengen ten
koste van anderen, soms heel subtiel en geraffineerd.

Je merkt het meestal eerder op bij anderen, maar als ik eerlijk in de spiegel
kijk, betrap ik me er zelf ook op.

In de veertigdagentijd, de vasten, gaat het om aandacht voor de
binnenkant:

wat leeft er in jou?

waar raak je aan de kern?
wat is het hart van je geloven?
waar sta jij voor als christen?

De vastentijd is een periode van inkeer, naar binnen keren, introspectie;
niet van navelstaren want dan blijf je nog aan de buitenkant,

Het is een tijd van stil worden, tijd nemen voor bezinning, innerlijk ruimte
maken voor meditatie.

In de stilte kun je op adem komen, luisteren naar je adem en hartslag...
Vasten begint met loslaten. Alles wat aangekoekt is, wat je aan teveel met je
meezeult: valse ideeén, modieuze gedachten, teveel aan geld en eigenwaan.

Alles waar je aan vastzit loslaten om te ontdekken wat er dieper in je leeft,
wat je werkelijk raakt en beweegt.

Uit welke bronnen put je levenskracht?

Hoe ga je om met je krachten en met je grenzen?
Hoe ben je trouw aan je verlangens?

Wie is God voor jou?

Hoe verhoud je je tot de Eeuwige?

Laat je je door zijn woord raken?

Mag zijn of haar woord je ook kritisch bevragen?

De profeten en Jezus van Nazareth zetten ons bij het vasten op het spoor
van de binnenkant.
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Vasten doe je niet om te scoren in zelfkastijding of om anderen te laten
zien hoe goed je bent in zelfopoffering. Het gaat erom je te keren of toe
te keren naar God en je hart te richten op de Eeuwige. Het gaat er om
innerlijk te sporen met God, die rechtvaardig is en gerechtigheid ziet als
het hart van geloven en (samen)leven.

Als je vasten niet leidt tot rechtvaardiger omgaan met de arme, tot meer
gerechtigheid zoals eerlijker delen van je vermogen en bezit, als je vasten
niet leidt tot beter omgaan met klimaat en milieu, als vasten niet leidt
tot waarachtige omkeer in je doen en laten dan stelt dat vasten niets voor.
Dan kun je het beter niet doen.

Waarachtig vasten doet iets wezenlijks met jou en heeft gevolgen voor je
manier van kijken en omgaan met het leven: oprechter, waarachtiger, meer
in overeenstemming met zoals je bedoeld bent.

Jezus stelt dat het ware bidden en vasten in het verborgene gebeurt:
je terugtrekken in je binnenkamer om op het spoor te komen van het
wezenlijke:

dat in je gebed niet jij steeds aan het woord bent, maar de Eeuwige tot jou
kan spreken, je geweten kan hervormen, zijn of haar licht laat schijnen over
de gerechtigheid die nodig is.

We ontvangen met de as een uiterlijk teken.

Het is geen teken om te laten zien: kijk mij eens vasten!

De as is allereerst een teken van vergankelijkheid: ‘Bedenk mens, dat je van
aarde bent, stof van de aarde, en dat je tot aarde, tot stof, zult terugkeren.’

Het is een teken dat ons richt op de aarde, waaruit we voortkomen en
waarnaar we terugkeren. Het is een teken dat tot nadenken en bezinning
stemt.

In die bezinning kan misschien ook het beeld doorwerken dat onder de as
eerst een vuur gebrand heeft...
We ontvangen denkbeeldig in de as ook het vuur eronder, vuur dat je
loutert en je ware zelf doet ontdekken, innerlijk vuur dat jou en mij
verwarmt — in de beperkte levenstijd ons toegemeten — vuur waarmee je
ook anderen kunt verwarmen.

Ik wens ons allen een zinvolle en goede veertigdagentijd toe in
voorbereiding op het hoogfeest van Pasen.

Robert Frede, pastoor
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Hoe ouder je wordt, hoe meer herinnering
je meedraagt

Ik weet niet of u dat ook hebt, ik denk het wel maar misschien niet zo vaak.

Op sommige momenten moet ik altijd sterk terugdenken aan
gebeurtenissen uit mijn leven, die sterk hebben geleken op wat zich nu
afspeelt of in elk geval aanleiding geven om daaraan terug te denken.
Ik had dat sterk bij de winterse periode rond de jaarwisseling, toen de
weersomstandigheden aanleiding gaven tot verzuim in kerkbezoek, omdat
het nemen van dat risico toch aanleiding gaf ervan af te zien. Ik moest
toen erg terugdenken aan de winter van 1962-1963 en gek genoeg, weet ik
nog heel precies hoe die winter zich afspeelde. Heel Nederland herinnert
zich nog de Elfstedentocht, die Reinier Paping won en waarbij de meeste
deelnemers halverwege van het ijs werden gehaald, omdat de tocht te
zwaar was en het halen van de finish onmogelijk werd beoordeeld.

Ik heb een speciale herinnering aan de nieuwjaarsdag en wel om een
bijzondere reden. Het fanfarecorps Eensgezindheid uit Egmond-Binnen
vierde haar vijftigjarig jubileum met een feestmis om 12.00 uur in de
Adelbertuskerk van Rinnegom. Maar, de weg naar Rinnegom was bedekt
met een metershoge sneeuwwal. De enige manier om er te komen was
lopen. Anderhalve kilometer over de sneeuwbergen en omdat het corps
zelf voor de muzikale ondersteuning zou zorgen, moesten de leden hun
instrument meenemen. Zo stampte dus het hele gezelschap naar de kerk,
een prachtig gezicht maar tegelijkertijd een onwezenlijke onderneming.
Inderdaad, Egmond-Binnen was toen een hele week geisoleerd van de
buitenwereld.

Ik heb die dag mijn debuut gemaakt als columnist, omdat ik vond dat er
verslag gemaakt moest worden van dat jubileum maar ook wel zag dat de
man uit Egmond aan den Hoef niet in staat zou zijn de feestelijkheden
te bezoeken. Ik nam dat graag van hem over en op 2 januari heb ik
telefonisch mijn verslag doorgebeld en dat verscheen in de krant van 3
januari. Het was mijn eerste artikel in het Noordhollands Dagblad, een
driekolommer met een katern ernaast. Ik denk daar nog heel vaak aan
terug.

Zo zijn er nog talrijke andere gebeurtenissen en ieder van ons heeft van die
herinneringen. Ze zijn belangrijk geweest in ons leven en hebben het mede
kleur gegeven. Je zou er een boek over kunnen schrijven en ik denk dat het
de moeite waard is om zo'n boek te schrijven.
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Wat die winter van 62-63 betreft nog één detail. De dooi viel pas in op 8
maart en ook toen waren de wegen onbegaanbaar, nu vanwege een enorme
ijsvloer vanwege de opvriezende regen. De vorst zat een meter diep in de
grond en zelfs met Pasen lag er nog sneeuw langs de weg. Ondanks dat de
economie die eerste weken heeft stil gelegen, werd het economisch toch een
topjaar. Het werd een jaar om nooit te vergeten. Zoals nu blijkt. Ik wens
ons allen een topjaar toe.

Jan Sentveld

In memoriam Frans Maijs

Op vrijdag 2 januari jl. overleed na een kort laatste ziekbed in Winterswijk
op 81-jarige leeftijd Franciscus Gerardus — Frans - Maijs.

Voor Frans was het geloof iets vanzelfsprekends. Opgegroeid in de oud-
katholieke kerk is hij haar ook altijd trouw gebleven — en dat met een zeer
grote inzet, op liturgisch gebied als misdienaar, later ceremoniemeester,
maar ook in de liturgische werkgroep die vele jaren in deze parochie
bestond en waarbinnen vele onderwerpen op het gebied van liturgie en
geloof langs kwamen. Ook praktisch ging de kerk en dan met name het
kerkgebouw hem zeer ter harte. Hij heeft zeer lang schoon gemaakt in de
kerk en tal van klusjes gedaan. Hij was een lopend geschiedenisboek voor
onze parochie.

Frans was zeer trots op het feit dat later kleinzoon Jamie nog misdienaar
hier werd totdat hij naar Winterswijk verhuisde.

In de laatste fase van zijn leven verhuisde hij naar Winterswijk om meer
in de buurt van Esther, Rob en de kleinkinderen afscheid van het leven te
kunnen nemen.

In een goed bezette kerk namen we op 13 ]anuarl tijdens een
eucharistieviering afscheid ‘ :
van Frans.

Dat hij moge rusten in
de vrede van God, zijn
gedachtenis zij ons een
zegen!

Oud-Katholieke parochie HH. Anna en Maria te Haarlem 7



Even voorstellen ...

Het is iets meer dan een paar zinnen geworden:

Mijn reis begon, zoals zovelen, in de warmte van traditie. Ik was nog maar
een kind, en daar stond ik, elk jaar opnieuw, met mijn katholieke familie
bij de nachtmis in de Bonifatiuskerk van De Rijp. De geur van wierook en
de serene stilte, onderbroken door de zang, voelde toen al als thuiskomen.
Mijn ouders zorgden voor de basis: de wekelijkse zondagsschool met mijn
vader, een warme herinnering aan vroege religieuze vorming. Gek genoeg
gingen mijn broers naar de christelijke school, en mijn zus en ik naar de
openbare, waar we desondanks een misschien nog wel diepere religieuze
vorming meekregen.

De kerk bleef door de jaren heen een ankerpunt. Vooral tijdens de
uitvaarten van dierbaren en de bijzondere vieringen ervoer ik het als een
moment van pure bezinning. Een plek waar de hectiek van het dagelijks
leven verstomde, waar oordelen niet bestonden, en waar rust heerste.
Naarmate ik ouder werd en zelfstandig mijn weg naar de kerk vond, werd
dit gevoel sterker.

Ik werd me steeds bewuster van dankbaarheid; dankbaarheid voor het
bestaan, voor het mijne, en voor het leven dat me werd gegeven. De
kerk sloot hier naadloos op aan, maar toch, er ontbrak vaak iets. Een
missend puzzelstukje. Mijn vader, altijd de gids, moedigde me aan. Hij
beantwoordde mijn vragen en daagde me uit om het geloof, en daarmee
mijzelf, verder te verkennen.

Het leven ging verder. Ik werd vader van twee prachtige, gezonde dochters
en voelde me misschien wel gelukkiger dan ooit.

Maar het leven bracht ook ingrijpende gebeurtenissen met zich mee die
op dat moment onoverkomelijk leken. Het was in die momenten dat mijn
band met God zich verdiepte. Door erop te vertrouwen dat ik dit pad niet
alleen hoefde te bewandelen, zocht ik, heel bewust, een thuis.

Ik bezocht diverse kerken en het was hier dat ik voelde dat ik thuiskwam.
Dat ontbrekende puzzelstukje viel op zijn plaats. Ik wist: dit is de plek om
de volgende, officiéle stap te zetten.

Toen ik toetrad als geloofsleerling was ik eerlijk gezegd enorm
zenuwachtig. Ik vroeg me af waarom. Was het angst, twijfel? Nee, ik
concludeerde dat het puur en alleen kwam door enthousiasme. Een
blakend enthousiasme omdat ik het niet alleen deed; ik deed het met God
en met deze gemeenschap.
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En vandaag, tijdens de doop, was er geen spoor van zenuwen of zelfs dat
enorme enthousiasme. Vandaag was er alleen rust. Vandaag kwam ik
thuis. Ik liet mij dopen, in het Huis van Onze Vader, en draag daarbij de
naam van mijn aardse vader.

Ik wil graag afsluiten met een stuk
poézie wat mij steun geeft:

TWEE VOETSTAPPEN IN HET ZAND

Ik droomde eens en zie

ik liep aan ‘t strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen,

de Heer liep aan mijn zij.

We liepen samen het leven door,

en lieten in het zand,

een spoor van stappen; twee aan twee,
de Heer liep aan mijn hand.

Ik stopte en keek achter mij,
en zag mijn levensloop,

in tijden van geluk en vreugde,
van diepe smart en hoop.

Maar als ik het spoor goed bekeek,
zag ik langs heel de baan,

daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan.

Ik zei toen “Heer waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had,

juist toen ik zelf geen uitkomst zag,
op het zwaarste deel van mijn pad...”

De Heer keek toen vol liefde mij aan,
en antwoordde op mijn vragen;

“Mijn lieve kind, toen het moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen...”

Daan Stobbe
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Beste parochianen en vrienden van de parochie,

In een recente Nieuwsbrief bent u door het kerkbestuur geinformeerd
over de stand van zaken rondom de verbouwing. Gelukkig is een begin
gemaakt!

Slechts door 1 deur gescheiden kan ik de vorderingen van het sloopwerk op
dit moment volgen en ben ik ook op de hoogte van de muzieksmaak van
de werkers ==

Het verruimt mijn perspectief — om het zo uit te drukken.

Onze grote hoop blijft met het zomerseizoen en voor het afscheid van onze
bisschop op 27 juni klaar te zijn.

Na de zomer kunnen we dan onze aangepaste ruimtes (nog) beter in
de markt zetten en hopen we op deze wijze onze financiéle toekomst
voorspelbaarder te krijgen.

Voor ons als parochie is het ook fantastisch om over een meer
uitnodigende ruimte te kunnen beschikken.

Ik wens u allen nog mooie winterse dagen.
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Kinderhuissingel,

Robert Frede, pastoor

Vanuit het kerkbestuur

Na een lange aanloop met veel hobbels, aanvragen voor subsidies en
goedkeuring van de landelijke kerk en de gemeente is de verbouwing
eindelijk begonnen! Een zucht van verlichting gaat door het kerkbestuur,
dat mag u best weten. Ook al zijn we er nog niet en moeten er heel veel
vingers aan de pols worden gehouden, we komen er langzamerhand
doorheen.

Zodanig dat we alvast een voorlopige datum hebben geprikt voor een
feestelijke heropening, in principe wordt dat 14 juni 2026. Dit kan u alvast
in de agenda zetten.

We hebben ook kerkelijk een drukke tijd achter de rug. De prachtige doop
van Daan Stobbe, een mooie en gezellige adventsmaaltijd, het kerstconcert
van het Kennemer Vrouwenkoor, de kerstvieringen, de in alle opzichten
goed verzorgde Vespers en aansluitend de nieuwjaarsborrel van het bisdom
en de warme en waardige uitvaart van Frans Maijs. Iedereen heeft zijn of
haar beste beentje voorgezet, waarvoor namens ons veel dank!
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We hebben ook een en ander geévalueerd, het zoeken naar vrijwilligers
bleek niet altijd makkelijk, en de viering op Kerstavond samen met de
anglicanen was, eh, wat lastig, liturgisch en qua, wat ik maar ‘verschillende
bloedgroepen’ zal noemen. Een idee zou kunnen zijn de oud-katholieke
viering op kerstavond te laten vervallen, en meer aandacht te besteden aan
de pontificale viering op kerstochtend. We komen erop terug tijdens de
komende gemeentevergadering. Deze hebben we gepland op 19 april 2026.

Verder zijn we bezig geweest met de verbetering van de
brandmeldinstallatie, het geluid en met BTW. De vraag was of we bij de
verhuur BTW zouden kunnen vragen aan commerciéle huurders. Hier
blijken veel haken en ogen aan te zitten waardoor we er vooralsnog van af
zien.

Op initiatief van Elena Roce hebben we gekeken hoe we muziek digitaal
voor alle betrokkenen maar vooral voor de organisten bereikbaar kunnen
maken. Het Bisschoppelijk Bureau heeft ons daarbij geholpen zodat we ook
daar een modernisering en verbetering kunnen doorvoeren.

Wat binnenkort ook op de rol staat is een duidelijk plan met betrekking tot
bedrijfshulpverlening. Wat doen we als iemand onwel wordt, wat doen we
bij eventuele brand, zijn alle vluchtroutes bekend, dat soort dingen.
Kortom, we zitten niet stil, de sfeer is goed en er gebeurt veel. Zou u een
keer wat willen inbrengen, bent u overigens meer dan welkom om eens bij
de kerkbestuursvergaderingen aan te schuiven. Opgave bij ondergetekende.

Hartelijke groet,
Joep Beneken Kolmer
secretaris@haarlem.okkn.nl
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Mededelingen

VASTENACTIE 2026: BENI SOUEF IN EGYPTE

Een plek waatr je je thuis mag voelen en waar je verder komt

Een kind met een beperking in huis hebben is niet gemakkelijk. Zeker
niet in Egypte waar veel armoede is en er geen uitkeringen zijn. Zon
kind is daardoor helaas vaak ongewenst en wordt ook vaak verwaarloosd,
zowel fysiek als sociaal. Hoewel de Egyptische samenleving verandert
in zijn kijk op een beperking is er nog veel schaamte, vooral in afgelegen
dorpen. Eén van de Koptische zusters van the Daughters of St Mary’s in
Egypte zei ooit: “Wij hebben de kinderen niet uitgekozen, zij hebben ons
gekozen. Ze lijden. Ze hebben ons nodig. Niemand wil ze en ze worden
niet geaccepteerd”.

U kent de Koptische zusters vast nog van eerdere Vastenacties waarbij we
steun vroegen voor het El Salam ziekenhuis dat zij runnen. Dit jaar zal de
opbrengst bestemd zijn voor een ander project van de zusters. Zij proberen
namelijk ook een plek te creéren voor mensen met een beperking. Een
plek waar zowel Christenen als Moslims zich thuis voelen, waar ondanks
beperkingen vriendschappen ontstaan, ervaringen worden gedeeld en
waar de bewoners binnen de groep aanvaard worden. De bewoners krijgen
onderdak en maaltijden en leren voor zichzelf te zorgen, waarbij er veel
aandacht is voor persoonlijke hygiéne. Daarnaast wordt contact met de
familie van harte aangemoedigd. De koptische zusters in Beni Souef
hebben twee locaties waar mensen met een beperking terecht kunnen:
Branches of Olives en het Home of Progress.

Branches of Olives is een internaat voor kinderen tot 12 jaar. Hier
krijgen zij montessorionderwijs en kunnen ze workshops volgen in de
kaarsenmakerij en over houtbewerking. Overdag komt een aantal van de
kinderen van het Home of Progress ook hier naartoe om te leren lezen en
schrijven. En ook zij kunnen hier kaarsen maken of hout leren bewerken.

Het Home of Progress biedt huisvesting aan 120 mensen met een beperking
(55 vrouwen en 65 mannen). De leeftijden variéren van 13 tot 65 jaar.
Mannen en vrouwen wonen gescheiden maar werken samen tijdens de
activiteiten. In het Home of Progress krijgen tieners en volwassenen met
een beperking de kans om zich te ontwikkelen in hun eigen tempo. Muziek
en sportieve activiteiten worden ook aangeboden. De bewoners die niet
naar het Branches of Olives gaan, zorgen voor eenden, konijnen en koeien
op een kleine boerderij.

Een staf van 35 mensen zorgt voor de 120 bewoners.
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Rond de 80 % van de familie van de bewoners lukt het om een klein deel
van de kosten voor huisvesting, onderwijs en zorg te betalen. De familie
van de overige bewoners is zelfs daar niet toe in staat, omdat zij zelf in
armoede leven. U begrijpt het: de opbrengst van de Vastenactie is hard
nodig om de staf van beide locaties te ondersteunen in hun
mooie en zinvolle werk. De opbrengst zal niet alleen
gebruikt worden voor de kosten van huisvesting, onderwijs,
zorg en activiteiten, er is ook dringend behoefte aan
inventaris zoals kasten en een wasmachine. Draagt u uw
steentje bij?

Lectorencursus

De kerk heeft betrokken lectoren hard nodig. Daarom start in september
2026, bij voldoende belangstelling, opnieuw een lectorencursus. Wij vragen
de kerkbesturen hierbij om in hun parochie of statie om zich heen te
kijken en mensen te benaderen die zij geschikt achten voor deze taak. De
cursus wordt georganiseerd door de Stuurgroep Lectoren, bestaande uit
pastoor Joke Kolkman, Hilde Romeijn en Erna Bekkering, mede namens
aartsbisschop Bernd Wallet en bisschop Dick Schoon. Als vuistregel
hanteren wij een minimum van tien cursisten. Aanmelden kan tot 1 juni
2026, bij voorkeur zo spoedig mogelijk, in verband met de planning en het
opstellen van het rooster.

Opzet van de cursus

De cursus beslaat 16 zaterdagen, verdeeld over twee jaar.

Daarnaast maakt een driedaagse kloosterretraite (van een vrijdagmiddag
tot en met een zondagmiddag) deel uit van de cursus. Wij streven ernaar
deze retraite te plannen in het voorjaar van 2027.

Het curriculum kent zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte en
bestaat onder meer uit:

o kennis van de Bijbel

« kennis van de liturgie

« oud-katholieke spiritualiteit en kerkgeschiedenis
o het schrijven en verrichten van voorbeden

o presentatie en expressie

o gebruik van ruimte en rituelen

De module ‘Het schrijven en houden van een overweging’ is facultatief en
alleen verplicht voor cursisten die na afloop van de cursus in hun parochie
of statie zelfstandig zullen voorgaan in diensten van Schrift en Gebed.
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Reeds geinstalleerde lectoren die deze module nog niet hebben gevolgd of
hun kennis willen opfrissen, kunnen zich hiervoor eveneens aanmelden.

Praktische gegevens
De cursus wordt gegeven op Alticollense, Koningin Wilhelminalaan 5,
3818 HN Amersfoort (op loopafstand van het centraal station).

Tijd: 10.00-16.00 uur.

Voor een lunch wordt gezorgd; met bijzondere (di)eetwensen wordt zoveel
mogelijk rekening gehouden.

Voorafgaand aan de lunch vindt steeds een korte gebedsdienst plaats in
de kapel van Alticollense. De cursisten gaan hierin bij toerbeurt voor; dit
maakt deel uit van het praktische gedeelte van de cursus.

Voor wie is de cursus bedoeld?

De kerk heeft betrokken en gemotiveerde lectoren hard nodig. Daarom
wil de Stuurgroep deze cursus breed onder de aandacht brengen bij de
kerkbesturen en in zowel landelijke als plaatselijke nieuwsbrieven.

Voor alle duidelijkheid:

o Aanmelding geschiedt altijd via het kerkbestuur. De lectorencursus
leidt op voor een functie in parochie of statie; het kerkbestuur
beoordeelt of een kandidaat geschikt is. Rechtstreekse aanmelding door
geinteresseerden is daarom niet mogelijk.

« De cursus is uitsluitend bedoeld voor kandidaten die de intentie hebben
om als lector in dienst te treden van hun parochie of statie, en niet voor
vrijblijvende persoonlijke vorming.

o Van kandidaten wordt verwacht dat zij, na aanmelding via het
kerkbestuur, de volledige cursus van 16 bijeenkomsten en de driedaagse
retraite bijwonen. Slechts bij uitzondering en in goed overleg kan
hiervan worden afgeweken.

Aanmelden

Wij nodigen de secretaris van ieder kerkbestuur graag uit om

kandidaten (bij voorkeur per e-mail) aan te melden via: Erna Bekkering

(erna.bekkering@okkn.nl, Tel. 06 48604880)

Voor meer informatie kunnen geinteresseerden ook terecht bij:

« Pastoor Joke Kolkman: joke.kolkman@okkn.nl

« Hilde Romeijn: h.wvanberkel@gmail.com

Met vriendelijke groeten,
namens de Stuurgroep Lectoren,
Erna Bekkering
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Vacature Antonius Gemeenschap

Stichting Antonius Gemeenschap is op zoek naar
een gedreven projectondersteuner (24 uur).

Door de groei van onze activiteiten zijn we op zoek naar een collega
die graag organiseert, communiceert en mensen en organisaties wil
verbinden. Samen met de projectmanager ben je de spin in het web van
onze ca. 50 vrijwilligers en tientallen partners in de stad Haarlem.

De Antonius Gemeenschap is een actieve vrijwilligersorganisatie
die wil zorgdragen voor kwetsbare mensen door middel van sociaal-
maatschappelijke initiatieven en projecten.

Als projectondersteuner zorg jij voor de uitvoering van een aantal
werkzaamheden in het verlengde (en soms in directe ondersteuning) van
de projectmanager.

Wat kenmerkt jou in het werk:

 Je houdt van pionieren maar vindt het ook belangrijk dat zaken goed
worden vastgelegd; je haalt plezier uit een nauwkeurige administratie
van projecten, partners en vrijwilligers.

o Je houdt -samen met de projectmanager- het overzicht over de
activiteiten en denkt mee over de grenzen van de projecten heen.
Hierdoor kunnen acties met elkaar verbonden worden en in
communicatie elkaar versterken.

o Je bent eigen ondernemer van ‘het projectbureau’; dat bevindt zich nog
in de pioniersfase, dus dat kan je zelf inrichten.

o Je organiseert bijeenkomsten en ondersteunt bij evenementen

o Je draagt zorg voor de uitvoering van de communicatiemiddelen samen
met onze websitebeheerder en vormgever.

Als projectondersteuner zal je met name op twee onderwerpen de

werkzaamheden gaan invullen: de Haarlemse Alliantie Tegen Kinder

Armoede (HATKA) en de afdeling Antonius Kookt:

HATKA is een netwerkorganisatie van een veertigtal partners in de stad
die als gezamenlijk doel hebben de armoede onder kinderen in Haarlem
te bestrijden. De Antonius Gemeenschap vervult de rol van penvoerder
en codrdinator van dit netwerk. Dit is de verantwoordelijkheid van de
projectmanager. Hij wordt daarin bijgestaan door een kerngroep van
partners, die maandelijks bij elkaar komen. De dagelijkse communicatie-
en organisatietaken worden door het projectbureau uitgevoerd. Hierin heb
jij een groot aandeel en werk je nauw samen met de projectmanager. Voor
meer informatie: https://hatka.nl/.
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Binnen de afdeling Antonius Kookt vervul je de rol van algehele
coordinator. Circa 35 vrijwilligers zorgen voor de wekelijkse Buurtkeuken
(afwisselend in het centrum en Schalkwijk), de maandelijkse High Tea in 3
verzorgingshuizen en de wekelijkse SoepSupport (in de wintermaanden).
Jij stemt af en houdt contact met de lokale codrdinatoren die de teams van
vrijwilligers aansturen. Het wordt gewaardeerd als je je vertrouwd maakt
met de gang van zaken op de locaties en met de betreffende vrijwilligers.
Indien nodig zal je de co6rdinator vervangen.

De Antonius Gemeenschap
Zie voor meer informatie: https://antonius-gemeenschap.nl/.

Ken je iemand voor wie deze functie een perfecte match is, of ben je dat
zelf misschien?

Solliciteer voor 16 februari via info@antoniusgemeenschap.nl of deel deze
vacature in je netwerk!
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Agenda
Seminar Pastoraat in de Oud-Katholieke Kerk Nederland

Denk je wel eens na over werken in de kerk of voel je je ertoe geroepen?
Ben je benieuwd of het werk van pastoor iets voor jou is? Als je dit wilt
verkennen is er binnenkort een bijzondere mogelijkheid!

Op maandag 9 maart vanaf 19.30 bieden de Oud-Katholieke Kerk en het
Oud-Katholiek Seminarie een online seminar aan voor wie een roeping tot
het ambt in de Oud-Katholieke Kerk wil verkennen.

Is dit iets wat je aanspreekt? Maak dan gebruik van deze mogelijkheid! Je
spreekt mensen die met dezelfde vraag bezig zijn en gaat in gesprek met
een bisschop, met de rector van het seminarie, met een seminarist en met
twee pastores. De vorige edities leverden altijd mooie gesprekken op, dus
voel je vrij, verken je pastorale roeping!

Aanwezig zullen zijn:

« Dick Schoon: Bisschop van Haarlem

» Mattijs Ploeger: Rector van het Oud-Katholiek Seminarie

o Marieke Ridder: Deken van de Oud-Katholieke Kerk

o Michael van den Bergh: Pastoor van de Oud-Katholieke Parochie
Amsterdam

» Maartje Groeneweg: Student aan het Oud-Katholiek Seminarie

Met als gespreksleider:

o Peter-Ben Smit: Hoogleraar
Opgeven kan via: Aanmeldformulier van Oud-Katholiek Seminarie:
Seminar Pastoraat - Formulier invullen

Bij vragen, mail naar: p.b.a.smit@okkn.nl. Bij aanmelding ontvang je de
zoom-link.
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Om alvast te noteren ...

14 juni 2026: streefdatum voor de feestelijke heropening van de begane
grond van onze kerk.

o 27 juni 2026: afscheid van de bisschop van Haarlem, mgr. Dirk-Jan
Schoon.

Bij de kerkdiensten

Op woendag 18 februari beginnen we met de eucharistieviering met
asoplegging de veertigdagentijd. Al vele jaren vieren we deze dienst
samen met de Anglicanen. Celebrant dit jaar is revd, Bruce Rienstra van
de Anglicaanse parochie. Pastoor Rienstra is ook pastoor van de oud-
katholieke parochies in Rotterdam en Schiedam en vertrouwd met onze
liturgie. De taal zal voor het overgrote deel Nederlands zijn. De dienst
begint om 19.30 uur.
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februari

Opdracht van de Heer i/d Tempel -

Maria Lichtmis
10:00 uur eucharistieviering
celebrant: em. past. Koenraad Ouwens (Krommenie)

5° zondag na Epifanie
10:00 uur eucharistieviering
celebrant: mgr. Dick Schoon

15

6° zondag na Epifanie

jaarlijkse gedachtenis voor Jacobus van der Oord, bisschop
van Haarlem

10:00 uur eucharistieviering

celebrant: past. Robert Frede

18

Aswoensdag

19:30 uur eucharistieviering

samen met de Anglican Parish Haarlem
celebrant: revd. Bruce Rienstra

22

1¢ zondag v/d veertigdagentijd - Invocabit
10:00 uur eucharistieviering
celebrant: past. Erna Peijnenburg (Alkmaar)

Oud-Katholieke parochie HH. Anna en Maria te Haarlem

19



maart

2e zondag v/d veertigdagentijd - Reminiscere
10:00 uur eucharistieviering

met de jaarlijkse gedachtenis voor mgr. Bert Wirix - Speetjens
celebrant: mgr. Dick Schoon

3e zondag v/d veertigdagentijd - Oculi
10:00 uur eucharistieviering
celebrant: em. past. Koenraad Ouwens (Kromenie)

15

4e zondag v/d veertigdagentijd - Laetare
10:00 uur eucharistieviering
celebrant: past. Robert Frede

22

5e zondag v/d veertigdagentijd - ludica
10:00 uur eucharistieviering
celebrant: past. Erna Peijnenburg (Alkmaar)

29

Palmzondag

10:00 uur eucharistieviering

samen met de Anglican Parish Haarlem
celebrant: past. Robert Frede

30

maandag

19:30 uur pontificale eucharistieviering

met daarin de wijding v/d H. Olieén voor het bisdom Haarlem

celebrant: mgr. Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem,
geassisteerd door deken Robert Frede
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